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Vorming & Toerusting 
2025-2026 



  
Activiteiten onder leiding van ds. Jaap Vlasblom 
  
Bijbelgespreksgroep 
Op de tweede maandag van de maand wordt de bijbelgespreksgroep gehouden. Samen 
lezen en nadenken over de Bijbel is het doel van deze groep.  
We hebben vorig seizoen het Evangelie van Marcus nog niet uitgekregen. Er is veel te 
bespreken in wat we tegenkomen in de woorden en verhalen van Marcus. Het komende 
seizoen lezen we de laatste hoofdstukken over het lijden van Jezus. Wanneer we Marcus 
hebben afgesloten zullen we als groep bespreken wat we daarna gaan lezen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lezen en te praten en dat kan ook als er vorig 
seizoen niet is meegedaan. De bijbelgespreksgroep komt bij elkaar op maandagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur in ‘De Verbinding’. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. 

Data:  22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 
maart, 20 april 
  
Leerhuis 
Het komende seizoen van het leerhuis gaan we het boek ‘Niet te geloven’ van Rochus 
Zuurmond lezen. Hij is hoogleraar Bijbelste Theologie geweest aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij had een grote kennis op het gebied van dogmatiek, maar was ook zeer 
thuis in de vertaling van het Nieuwe Testament. Vanuit die achtergrond bespreekt hij in dit 
boek de artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis en brengt deze in gesprek met de 
Bijbel.  
Veel verrassende ontdekkingen doet hij, waarbij de Bijbelse woorden nog al eens afwijken 
van hoe het geloof in de geloofsbelijdenis is verwoord. 
Dit alles geeft de nodige stof tot nadenken en bespreken.     
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lezen en mee te doen met het leerhuis. 
Het leerhuis wordt gehouden op woensdagavond van 20.00 uur t/m 22.00 uur in ‘De 
Verbinding’. Wie vorig seizoen meedeed en heeft aangegeven om ook dit jaar aan te 
sluiten bij de groep krijgt de informatie over de avonden toegestuurd. Wie geïnteresseerd 
is en zich aan wil sluiten is van harte welkom en kan zich opgeven via 
dsjvlasblom@pknspijkenisse.nl 

Data: 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart en 8 april 
  
  
Kunst en geloof 
In dit winterseizoen wil ik opnieuw drie avonden geven rondom het thema ‘kunst en 
geloof’.  
Dit seizoen wil ik mij richten op de verbeelding van belangrijke momenten op de weg van 
Jezus. Het betekent een gang door de kunstgeschiedenis, waarbij we kijken welke 
accenten de kunstenaars in de loop van de eeuwen hebben gelegd en welke keuzes zij 
daarbij hebben gemaakt. De bedoeling is om iedere avond met elkaar een boeiende reis 
door de tijd en het geloof te maken. 
  
Kunst rondom de geboorte van Jezus 
De eerste avond staat in het teken van de verhalen van de geboorte van Jezus. Daarbij 
zullen we ons vooral richten op de aanbidding door de herders en de magiërs. Hoe 
worden de herders en magiërs verbeeld in de kunst? Zeker bij de magiërs is er de 
ontwikkeling te zien waarin zij eerst als wijzen worden afgebeeld en later tot koningen 
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worden. De herders blijven betrekkelijk lang op de achtergrond, maar komen daarna 
steeds nadrukkelijker in beeld. 
In de modernere kunst zien we dan weer een ontwikkeling, waarbij de kunstenaars zich 
vooral richten op de geboorte van Jezus en de aanbidding geen grote rol meer speelt. 
In de ontwikkeling van de kunst zien we mooi terugkomen hoe het bijzondere verhaal van 
de geboorte van Jezus altijd tot de verbeelding heeft gesproken. 
  
Kunst rond de kruisiging van Jezus 
De tweede avond heeft als thema de kruisiging van Jezus en door de eeuwen heen is dat 
een heel belangrijk thema geweest in de kunst. Ongelooflijk veel schilderijen en andere 
kunstwerken zijn er gemaakt met de gebeurtenissen rondom het lijden van Jezus als 
thema. 

Op deze avond concentreren we ons vooral op de verbeelding van de kruisiging. Wat 
brengen de kunstenaars daarin naar voren en wat willen ze ons vertellen? Welke 
elementen zijn daarbij belangrijk en welke verschuivingen zien we daarin optreden? 
Hoe wordt de kruisiging tot een eigen thematiek in de moderne kunst? 
Daarbij zien we in de geschiedenis van de kunst hoe steeds opnieuw keuzes worden 
gemaakt die veel vertellen over de beleving van de mensen en de kijk op de kruisiging en 
het lijden.  
  
Kunst rond de opstanding van Jezus 
De derde avond staat in het teken van de opstanding van Jezus. Het is de belangrijkste 
boodschap van het christelijk geloof, maar  opvallend genoeg is dat in de kunst minder 
zichtbaar. De verbeelding van de opstanding komt pas laat op gang en we zien ook dat de 
gekozen verbeelding wat minder variatie kent.  
Het blijkt lastig in de kunst om het verhaal van de opstanding te vertellen. Wat kun je 
daarvan laten zien en hoe beeld je het geloofwaardig uit? 
In de loop van de eeuwen zijn er meer dan genoeg kunstwerken te vinden om te bekijken 
en daarbij is het heel boeiend om te zien hoe deze ons meer kunnen vertellen over de 
ontwikkeling van het geloof in de opstanding van Jezus. 
  
Data: 
Donderdag 20 november om 20.00 uur avond over Kunst rondom de geboorte van Jezus. 
Donderdag 29 januari om 20.00 uur de avond over Kunst rondom de kruisiging van Jezus. 
Donderdag 26 maart om 20.00 uur de avond over Kunst rondom de opstanding van Jezus. 
  
De avonden worden gehouden in ‘De Verbinding’ en zijn los te bezoeken. 
Opgeven voor de avonden is niet nodig. 
  
  
Jongerengroep   
Maandelijks komen een aantal jongeren bij elkaar om samen in gesprek te gaan over 
leven en geloof. Er is geen leeftijdsgrens, maar de meesten zijn in de twintig en dertig. De 
bedoeling is ook komend seizoen weer in gesprek te gaan en dan gaan we ons verdiepen 
in de Bijbel. We worden daardoor hopelijk uitgenodigd om na te denken over geloof en 
leven en het is goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan.  

Data: 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 17 
maart, 14 april, 12 mei, 9 juni 
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Activiteiten onder leiding van Gera van der Linden 
  
Gespreksgroep preekvoorbereiding 
Eén keer per maand is er op woensdagmiddag om 14.00 uur een gespreksgroep waarin 
we een preek gaan voorbereiden. Na een korte introductie van de bijbeltekst gaan we met 
elkaar in gesprek over die bijbeltekst, waarbij het vooral zal gaan over de vraag hoe je de 
tekst kunt ‘vertalen’ naar onze tijd en naar het eigen leven. 
Wil je meedoen? Weet je welkom, ook als je niet altijd kunt 
Het is fijn als je vooraf laat weten als je komt. 

Data: 3 september, 22 oktober, 19 november, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 29 april 
  
Boekbespreking in het nieuwe seizoen 
Ook in het nieuwe seizoen zal er weer maandelijks een bespreking zijn van een 
inspirerend boek. We komen één keer per maand bij elkaar, meestal op een 
woensdagavond om 20.00 uur. Per keer lezen we meestal zo’n 20-30 blz. 
We hebben gekozen voor het boek ‘De weg naar binnen, de spiritualiteit van Dag 
Hammerskjöld’, van Beatrijs Corveleyn en Kees G. Zwart.  
Als secretaris-generaal van de VN verwierf Dag Hammerskjöld vooral bekendheid door 
zijn grote inzet voor vrede. Na zijn dood vond men zijn dagboeknotities die een kijkje 
boden op zijn rijke intense innerlijke leven. Die notities zijn uitgegeven in het bekende 
boek Merkstenen.  
In het boek dat we in het nieuwe seizoen met elkaar gaan lezen worden een aantal 
belangrijke thema’s belicht die het denken en leven van Dag Hammerskjöld 
karakteriseren. Enkele van die thema’s zijn bv. vrede, natuur, roeping, bidden, 
dankbaarheid, zinvol leven. 
Rijke thema’s die op een duidelijke manier worden verkend en becommentarieerd. 
De citaten in het boek komen uit Merkstenen, maar ook bv. uit toespraken en brieven van 
Dag Hammerskjöld. 
Het is boeiend om te lezen hoe actueel en vol zeggingskracht zijn woorden ook nu nog 
zijn.  
Wil je meedoen? Laat het dan vooraf even weten! 

Data: 24 september, 29 oktober, 26 november, 21 januari, 19 februari (donderdag), 18 
maart, 22 april, 20 mei 
  
Bibliodramagroep  
Ook komend seizoen is er weer maandelijks een bibliodrama-avond, in principe op 
dinsdagavond om 19.30 uur. 
Het is altijd lastig om woorden te geven aan wat bibliodrama nu is en wat je dan ervaart. 
Met behulp van ChatGPT is het één van de deelnemers, Elsbeth Fijan wel gelukt om er 
treffende woorden aan te geven: 
  
Als het Woord jou aankijkt 
  
Je stapt een tekst in 
zoals je een kamer binnenloopt 
waar het licht anders valt 
dan je gewend bent. 
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Je neemt een plaats in 

die niet van jou is — 
tenminste, 
niet op papier. 
Maar het Woord 
blijkt ruimer dan regels. 
  
En dan 
komt de vraag: 
Wie ben jij 
in dit verhaal? 
  
Misschien ben je vandaag 
de vrouw die werd gestenigd, 
morgen de schriftgeleerde 
met een steen in zijn hand. 
  
Of ben je de discipel 
die roept: 
“Wie is deze mens, 
dat zelfs de wind 
naar Hem luistert?” 
  
Bibliodrama 
is geen spel 
maar een ontmoeting. 
  
Tussen jou 
en woorden 
die ademen. 
  
Tussen jouw stilte 
en het verlangen 
dat onder de tekst ligt. 
  
Soms ontdek je 
dat je niet speelt 
maar geleefd wordt. 
Dat de tekst jou leest. 
  
Dat Petrus’ angst 
jouw twijfel draagt. 
Dat Maria’s “Ja” 
jouw aarzelende stem vindt. 
  
Dat Zacheüs 
jou uitnodigt om te klimmen 
en Jezus 
jou ziet in de boom. 
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En dan verandert er iets. 
  
Langzaam, 
terwijl je speelt, 
valt er iets van je af 
dat je niet wist 
dat je droeg. 
  
Een oordeel. 
Een masker. 
Een afstand. 
  
En je keert terug — 
niet beter, 
niet zekerder, 
maar… opener. 
  
Want het Woord 
was even geen boek, 
maar een ontmoeting. 
  
En jij 
was daar. 
  
Wil je ook op deze manier komen tot bijzondere ontmoetingen met de bijbelverhalen en 
elkaar? Weet je welkom om mee te doen. Het is wel fijn als je vooraf laat weten dat je wilt 
komen. 

Data: 9 september, 14 oktober, 11 november, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 12 mei 
  
Andere activiteiten 
  
Meditatiegroep Vacare 
We leven in een hectische samenleving, waarin je soms kunt zoeken naar rust en balans. 
We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn, daarom kun je soms verlangen 
naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme en daarom kun je 
de behoefte voelen aan spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen. Samen mediteren 
schept verbondenheid met elkaar, met God, met de Bron van je leven. Al jaren bestaat in 
Spijkenisse de meditatiegroep Vacare. Vacare is een woord uit de spirituele traditie. Het 
betekent: vrij zijn. Vrij zijn voor God. En vanuit die vrijheid ga je anders naar jezelf en de 
mensen om je heen kijken. Meditatie helpt je om te leven vanuit openheid en aandacht. 
Het maakt dat je dingen los kunt laten en toe kunt laten die jou helpen om te groeien als 
mens naar Gods beeld. Tijdens de vacare-bijeenkomsten beoefenen afwisselend 
verschillende vormen van meditatie zoals Lectio Devina, innerlijk gebed, geleide meditatie. 
Iedereen die aan wil sluiten bij deze groep is van harte welkom. Iedere keer zal er een 
korte introductie bij de meditatievorm zijn en dat is voldoende om mee te kunnen doen. Na 
afloop is er gelegenheid om gedachten en gevoelens te delen voor wie dat wil. Er is 2x per 
maand een bijeenkomst. Eén keer op dinsdag- of woensdagmiddag, één keer op 
woensdagavond, beide keren in het stiltecentrum van De Verbinding. Je hoeft niet elke 
keer aanwezig te zijn om toch mee te kunnen doen! 
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Data: dinsdagmidagen 13.00 uur:  
2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 3 februari, 3 maart, 2 april en 
woensdagmiddag 6 mei en 3 juni 
Woensdagavonden 20.00 uur:  
17 september, 22 oktober, 19 november, 28 januari, 11 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 
17 juni,  
  
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Gilles van der Have, tel 
0629417287, e-mail: g.have36@upcmail.nl 
  
De creatieve cirkel 
In oktober zal er onder leiding van Jolanda Vosselman opnieuw een creatieve cirkel 
starten. Met als thema” In verbinding komen met jezelf, anderen en je geloof”. 
Tijdens de bijeenkomsten staat het uiten vanuit creativiteit centraal.  Creativiteit raakt een 
diepere laag aan in jezelf! 
De creatieve cirkel sluiten aan bij de individuele behoefte van de deelnemers en 
tegelijkertijd is er aandacht voor het groepsproces. Het vormt een uitdaging om op een 
andere, beeldende manier om te gaan met wat er in je leeft. We werken met creatieve 
werkvormen en inspiratie vanuit Bijbelteksten, gedichten en symboliek. Verbinding, 
respect, grenzen en veiligheid zullen daarbij kernwaarde zijn. 

Start: vrijdag 10 oktober 2025, 19.30 uur in De Verbinding. 
We komen tweewekelijks bij elkaar. Bij genoeg aanmeldingen kan er ook evt. een 
vrijdagmiddaggroep starten. 

Op vrijdag 19 september 2025 is er vanaf 19.30 uur een informatieavond in de verbinding. 
Aanmelden/meer info: jolanda.vosselman@upcmail.nl, tel. 06-40193528 
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